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(Vũ Thắng – 2025) 

Ly cà phê buổi sớm có vị đắng, có hương thơm, có dư vị ngọt. 

Nó giống như đời người: đắng cay, rồi thanh thoát, rồi để lại 

chút ngọt ngào cho ai biết kiên nhẫn. Với đôi mắt chiêm niệm, 

ly cà phê ấy còn trở thành một nghi lễ tỉnh thức, một bài học 

về tự do và ơn cứu độ. 

Nhà tù lớn nhất của con người không phải là nhà tù bằng sắt 

đá, mà là nhà tù trong tâm hồn: nơi ta bị giam bởi tội lỗi, ích 

kỷ, tham vọng và nỗi sợ. Chỉ khi nào mở được bảy cánh cửa 

này, ta mới thật sự bước ra tự do để gặp Chúa và gặp chính 

mình. 

1. Cánh cửa Sự thật 
Sự thật có thể làm ta đau, nhưng Chúa Giêsu đã nói: “Sự 

thật sẽ giải thoát anh em.” Như tấm gương soi, nó cho ta 

thấy cả vết nhăn lẫn vẻ đẹp. Ai dám nhìn vào sự thật – về 

chính mình và về tình yêu Chúa – người ấy bắt đầu tháo 

gỡ xiềng xích vô hình. 

2. Cánh cửa Khôn ngoan 

Khôn ngoan là ơn Chúa Thánh Thần ban, giúp ta biết 

điều gì bền vững, điều gì chóng qua. Người khôn ngoan 

không chọn cái lợi nhỏ nhoi, nhưng chọn điều hợp với ý 

Chúa, dù có mất mát trước mắt. Qua cửa này, ta học cách 

phân định ánh sáng với bóng tối. 

3. Cánh cửa Khiêm nhường 

Cây lúa trĩu hạt thì cúi đầu. Chúa Kitô cũng đã hạ mình 

vâng phục cho đến chết. Khiêm nhường không làm ta 

thấp bé, mà giúp ta nên cao quý thật sự – không cần 

chứng tỏ, chỉ cần sống trong sự thật và tình yêu. 



4. Cánh cửa Thanh tịnh 
Tâm hồn như mặt hồ: chỉ khi lặng yên mới soi được mây 

trời. Người giữ lòng thanh sạch mới thấy được Chúa. 

Thanh tịnh không phải là rời bỏ cuộc đời, nhưng là giữ 

tâm an nhiên ngay trong đời, để lòng thuộc trọn về Thiên 

Chúa. 

5. Cánh cửa Từ bi 
Từ bi không ở những việc to tát, mà bắt đầu từ điều nhỏ: 

lắng nghe một người buồn, tha thứ cho một lỗi lầm. Khi 

mở lòng với tha nhân, ta cũng đang mở cửa cho Chúa đi 

vào. Người biết yêu thương thì nhà tù của ích kỷ tan biến. 

6. Cánh cửa Cao thượng 
Người cao thượng không sống nhỏ nhen, không trả đũa, 

nhưng chọn tha thứ và nâng người khác lên. Như Chúa 

Cha “cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ lành cũng như kẻ 

dữ,” ta cũng được mời gọi rộng lượng. Qua cửa này, ta 

được nâng khỏi những gánh nặng tầm thường. 

7. Cánh cửa Vâng phục Thánh ý Chúa 
Đây là cánh cửa cuối cùng và cũng là đỉnh cao của tự do. 

Vâng phục không phải là gò ép, mà là phó thác. Khi con 

người dám đặt ý riêng xuống để thưa với Chúa: “Xin 

vâng,” thì xiềng xích cuối cùng cũng rơi xuống, và tự do 

đích thực hé mở. 

Ly cà phê vì thế không còn chỉ là một thức uống. Nó nhắc ta 

rằng: đời có đắng, có ngọt, nhưng quan trọng hơn cả là biết để 

Chúa dẫn ta đi qua từng cánh cửa. Khi ấy, ta mới được nếm 

trọn hương vị của ơn cứu độ, tự do và giải thoát đích thực 

trong Ngài. 

 




