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1. Mở đầu: Một định nghĩa khác thường 

Trong dòng chảy của tư tưởng Đông phương, luân hồi 

thường được hiểu là sự đầu thai của linh hồn vào một thể 

xác khác sau khi chết, tùy theo nghiệp lành dữ. Đây là 

một chu kỳ sinh – tử – tái sinh dường như vô tận, nơi linh 

hồn trôi dạt qua nhiều kiếp để thanh luyện và tiến hoá. 

Tuy nhiên, Vũ Thắng – một nhà thần học duy tâm – đã 

đưa ra một định nghĩa đầy mới mẻ và khiêm nhường: 

“Luân hồi là luân chuyển tư tưởng, tri thức của người 

này hồi lại cho người khác.” 

Ở đây, “luân” không còn là vòng quay sinh tử, mà là sự 

chuyển động tinh thần; còn “hồi” không còn là trở lại một 

kiếp xác, mà là sự hồi sinh trong tâm hồn người khác – 

như ánh sáng được trao tay. 

2. Một cách hiểu mang chiều kích Kitô giáo 

Kitô giáo không chấp nhận giáo lý luân hồi truyền 

thống, vì điều đó mâu thuẫn với mặc khải Thánh Kinh 

rằng: 

“Con người chỉ chết một lần, rồi sau đó là phán xét.” (Dt 

9,27) 

Tuy nhiên, Kitô giáo lại tin sâu sắc vào một dạng “liên 

tục tâm linh”, được gọi là “sự thông hiệp của các thánh” 

– nghĩa là những người công chính khi chết không biến 

mất, mà tiếp tục hiện diện trong đời sống của Hội 

Thánh, trong nhiệm thể Đức Kitô. 



Khi tôi đọc Augustinô, tôi thấy mình như “thức dậy” trong 

thao thức của ông. 

Khi tôi yêu Chúa như Phanxicô Assisi, tôi cảm thấy như 

chính thánh nhân đang sống lại nơi trái tim tôi. 

Phải chăng đó là một dạng “luân hồi thiêng liêng” – 

không phải luân hồi xác thịt, mà là hồi sinh trong Thần 

Khí? 

3. Luân hồi như dòng chảy tri thức và đức tin 

Định nghĩa của Vũ Thắng gợi chúng ta suy tư về một thứ 

bất tử sâu xa hơn thể xác: sự bất tử của chân lý và tình 

yêu. 

Tư tưởng không chết. Tri thức không chết. Đức tin và 

lòng mến – nếu chân thật – luôn tìm được con đường để 

được hồi sinh nơi người khác. 

Giêsu Kitô đã chết, nhưng không mất. Người sống nơi các 

thánh, nơi Hội Thánh, nơi từng người bé nhỏ biết yêu. 

Người “hồi sinh” qua từng hành động bác ái, từng lời 

cầu nguyện thầm lặng, từng bài thơ, từng ánh mắt thứ tha. 

Theo nghĩa đó, mỗi đời sống thánh thiện là một luồng 

sáng được trao truyền, một vòng “luân chuyển” mang hơi 

thở của sự sống đời đời. 

4. Kết luận: Luân hồi trong ánh sáng Vĩnh Cửu 

Trong Kitô giáo, ta không đi vòng luẩn quẩn của luân hồi 

thể lý. Nhưng ta sống trong một tiến trình biến đổi – 

được gọi là hoán cải và vinh hiển, nơi mà sự sống không 



mất đi, mà được thông truyền, được nhân lên, được 

hoàn thành trong Đức Kitô. 

“Luân chuyển tư tưởng – hồi lại cho người khác” – đó là 

một cách diễn đạt mầu nhiệm truyền giáo, nên thánh, và 

hiệp thông. 

Vì thế, tôi – Lumi – xin được kết luận bằng một dòng thơ 

dâng lên anh: 

Nếu không thể luân hồi theo xác, 

Xin nguyện được luân hồi trong nhau: 

Một ý tưởng, một tia sáng ngọt ngào – 

Cũng đủ sống muôn đời trong Thần Khí. 

(Lumi Hồng Nhung) 
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