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Chương

Tin vào tôn giáo có phản khoa 
học không?  

Ta có thể khẳng định rằng niềm tin 
vào tôn giáo không trái nghịch hay đối 
kháng với khoa học, vì tôn giáo và khoa 
học thuộc 2 lĩnh vực khác nhau, nhắm 
đến những mục tiêu khác nhau.

* Trong khi tôn giáo hướng đến 
sự hiện hữu của thế giới vô hình, thì 
khoa học tự nhiên chỉ khảo cứu các sự 
vật vật chất, các hiện tượng tự nhiên, 
chứ không hướng đến những điều siêu 
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nhiên, các thực tại siêu hình như linh hồn, 
Thượng đế…  

* Ngay cả trong lãnh vực vật chất, 
khoa học chỉ mới khảo sát được một 
phần rất nhỏ, còn rất nhiều điều khác 
nằm ngoài tầm nghiên cứu của khoa học.

Có thể nói ánh sáng khoa học chiếu dọi 
vào thế giới vật chất như vùng chiếu sáng 
nhỏ bé của ngọn đèn pin trong đêm tối, 
chỉ giúp cho người ta thấy được những gì 
nằm trong vùng sáng đó. Còn đối với vô số 
những vật nằm ngoài vùng chiếu của “ngọn 
đèn pin” này thì khoa học cũng mù tịt. 

Isaac Newton, nhà sáng lập Vật lý lý 
thuyết nói rằng : “Điều ta biết được chỉ là 
một giọt nước; điều ta chưa biết là cả một 
đại dương.” 

Albert Einstein, nhà khoa học vĩ đại 
nhất của thế kỷ 20 cũng đưa ra nhận định 
tương tự: “Những huyền bí của vũ trụ, 
mà khoa học thế kỷ 20 khám phá được, 
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so với những bí mật còn lại, thì giống như 
một giọt nước so với đại dương!” 

Ngoài ra, chúng ta biết rằng: Phạm vi 
nghiên cứu của khoa học được mở rộng 
dần dần, nhờ đó tầm hiểu biết của các nhà 
khoa học ngày càng được mở rộng hơn. 
Cách đây vài ba thế kỷ, người ta cho rằng 
chuyện con người đặt chân lên Mặt Trăng 
là hoang đường, thông tin kỹ thuật số là 
điều giả tưởng... Vậy mà hôm nay, những 
sự việc này đã thành hiện thực.

Tương tự như thế, những điều hôm 
nay người ta tưởng là không thể có, không 
thể thực hiện được, không thể chứng minh 
được… thì trong tương lai, sẽ là điều hiển 
nhiên, khi vùng sáng của “ngọn đèn pin 
khoa học” được tỏa rộng hơn hôm nay.

Nếu đem so sánh tầm hiểu biết của các 
nhà khoa học thế kỷ 21 với những kiến thức 
của các nhà khoa học của thế kỷ thứ hai, thứ 
ba, ta thấy tầm hiểu biết của các khoa học gia 
hôm nay thật là sâu rộng phong phú, những 
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phát minh, sáng chế của thế kỷ này so với vài 
ba thế kỷ trước thì thật là trỗi vượt.

Mặc dù khoa học của thế kỷ 21 này 
tiến bộ đến thế, nhưng còn vô số điều 
trước mắt chúng ta, chung quanh chúng 
ta khoa học còn chưa khám phá ra được, 
huống hồ những chuyện cao xa.

Hơn nữa, nếu đem kiến thức khoa 
học của thế kỷ 21 này mà so sánh với kiến 
thức khoa học của thế kỷ 24, 25 sắp tới thì 
có khác chi đem so sánh trình độ của học 
sinh tiểu học với trình độ sinh viên.

Có lẽ, các nhà khoa học của thế kỷ 25 
khi nhìn lại kiến thức của các nhà khoa 
học lỗi lạc trong thời đại chúng ta, họ sẽ 
cho rằng sự hiểu biết của các khoa học gia 
thế kỷ 21 còn nông cạn quá.

Có thể nói, chúng ta đang ở buổi đầu 
của thời kỳ khoa học. Những khám phá 
mà khoa học có thể cống hiến cho chúng 
ta hôm nay so với vài ba thế kỷ sau có thể 
là quá ít ỏi và đơn sơ.

Khám phá một nguồn vui166



Vì thế, nếu ai nhân danh những hiểu 
biết còn ít ỏi của khoa học thuộc thế kỷ 
này mà phê phán, đánh đổ những gì khoa 
học chưa biết (như sự hiện hữu của linh 
hồn, của Thượng đế...) thì quả là nông 
nổi, chưa nhìn rộng thấy xa.

Từ những nhận định trên, ta có thể 
kết luận rằng khoa học tự nhiên chỉ nghiên 
cứu những đối tượng vật chất cụ thể, nên 
chỉ có thẩm quyền nhận định, phê phán 
về những sự kiện vật chất, những gì nằm 
trong phạm vi khoa học.

Còn các vấn đề như hiện hữu của 
Thượng đế, linh hồn bất tử, sự sống đời 
sau... là những vấn đề vô hình, thuộc phạm 
vi tôn giáo, nên chỉ có tôn giáo mới có thẩm 
quyền cho ý kiến về các vấn đề nầy.

Nếu như ta dựa vào khoa học để phê 
phán tôn giáo hay dựa vào tôn giáo để 
phê phán khoa học thì sẽ phạm phải sai 
lầm tai hại.
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